
 

 RONDREIS TURKIJE 

25 APRIL – 4 MEI 2026  



 

REISPROGRAMMA 
 

Dag 1 za 25-4  
Aankomst Izmir. O/n Bergama. 
  
Dag 2 zo 26-4  
Vrij. Mogelijk is een korte dienst binnen Johannes Kerk oftewel Rode Hal in Pergamon. Voor diegene 
die willen een mooie wandeling door de oude authentieke binnenstad van Pergamon. 
  
Dag 3 ma 27-4  
Rijden door naar Tyatria daarna bezoek Sardes de grote Synagoog. We rijden door grootste 
wijngaarden gebied van Turkije ook wel het Lydische vlakte genoemd. O/n Pamukkale. 
  
Dag 4 di 28-4  
In de ochtend bezoeken we Laodicea.  In de middag genieten van de thermale baden van Pamukkale 
en de opgravingen van Hierapolis waar we een wandeling gaan maken naar het graf van apostel 
Philipus die hier begraven ligt. O/n Pamukkale. 
  
Dag 5 wo 29-4  
Dorpentocht… Hoe leven de mensen op plattelanden wat doen ze? Bezoek o.a. tapijtknoperij. We 
gaan zien hoe het geknoopt wordt, hoe zijde draden worden gesponnen van rupsen cocons en veel 
meer... Ook een pottenbakkerij gaan we bezoeken. Sinds de oude Grieken is deze beroep een feit in 
Afrodisias wat een van de mooiste opgraving is en ook onder toezicht staat van UNESCO. Wij mogen 
ook zien en zelfs proberen hoe moeilijk dit beroep alledaags beoefend wordt. Tijdens de lunch is er 
ook een gelegenheid hoe de Turks pizza's in een authentiek houtskool wordt gebakken. Een kleine 
workshop wordt hier aan de kinderen gegeven. Later op de dag rijden we door naar Dalyan.  
  
Dag 6 do 30-4  
Vandaag varen we in een van de mooiste natuurparken van Turkije met onze ingehuurde authentieke 
privé boot. Als eerst varen we naar het zoet water meer van Koycegiz. Heerlijk zwemmen in zoet 
water! Van hieruit gaan we naar de modderbaden om ons huid gezonder, schoner en jonger te 
maken. Rotsgraven gaan we ook zien en de gids verteld hierover mooie verhalen. Na de lunch komen 
we aan op Istuzu strand waar we gaan zwemmen of zonnebaden. Op deze strand leggen de Careta 
Careta schildpadden ook hun eieren.  Er is mogelijkheid om hier verse blauwe krab wat het meer 
komt te eten. Heerlijk! O/n Dalyan. 
  
Dag 7 vr 01-05  
Op naar Kusadasi. Onderweg stoppen we aan Bafa meer. Het landschap is prachtig alsof Fred and 
Barney van flinstones hier geleefd hebben.We rijden door naar Milete waar Paulus geweest is. 
Reisleider gaat er wat meer over vertellen. Ons hotel ligt lekker rustig gelegen met veel 
mogelijkheden voor de kids. O/n Kusadasi. 
   
Dag 8 za 02-05  
Efeze, Johannes Basiliek en de locomotieven museum. O/n Kusadasi. 
  
Dag 9 zo 03-05  
Vrije dag. Bezoek kerkdienst in Selcuk. 
  
Dag 10 ma 4-5  
Terugvlucht Izmir Airport. 


